
Verslag jongerenreis naar Roemenië van 21 april t/m 27 april 

 

Na alle voorbereidingen zijn we vanaf Opeinde vertrokken en kwamen we in Roemenië in een 
zonovergoten Timisioara aan. Daar stond Ligia van het project Casa Rafa ons al op te wachten. 
Vandaar zijn we naar Cralovat gegaan en hebben daar dinsdag en woensdag klussen gedaan. 
Miodrag, Lidia en hun 3 dochters hebben een stichting die in de zomer per week 50 kinderen een 
vakantie geven. Normaal kunnen deze kinderen niet op vakantie vanwege de armoede in het gezin. 
De klussen waren bedoeld om het kamp en de gebouwen klaar te maken voor het nieuwe seizoen.   
Korte stukje uit het dankbericht welke we van Miodrag hebben ontvangen:  “We willen jullie vanuit 
ons hart bedanken voor al het harde werk om een prachtige omgeving te creëren voor de kinderen. 
Het was vreugdevol om de verbondenheid als broers en zussen in Christus te voelen”. 
 

 
 
Op donderdag zijn we vertrokken naar het gebouw van Casa Rafa in Mosnita Veche, een klein dorp 
vlakbij Timisoara. Daar waren de kinderen al verzameld en stond de bus klaar om de hele groep te 
vervoeren naar de kamp accommodatie in Sistarovat. Hier hebben we een dagprogramma met de 
kinderen gedaan wat vooral bestond uit sport en spel. Met natuurlijk de bedoeling om elkaar beter te 
leren kennen en er voor elkaar te zijn. Alle kinderen komen uit arme gezinnen en hebben alleen al 
van de aandacht van deze groep, die speciaal voor hen uit het verre Nederland zijn gekomen enorm 
genoten. Kort stukje uit het dankbericht welke we van Ligia mochten ontvangen: 



“We willen jullie bedanken voor de mooie tijd die we samen hebben doorgebracht. Onvergetelijke 
herinneringen zijn er gemaakt voor de kinderen van Casa Rafa. Gods zegen toegewenst”. 
 

 
 
Op zaterdag zijn we met de kinderen weer terug gegaan naar Mosnita Veche waar de kinderen weer 

naar huis werden gebracht. Wij hebben als groep overnacht in Timisoara en hebben daar nog wat 

rondgelopen en ook hiervan genoten. Al met al was het heel bijzonder om met de groep deze reis te 

maken en heeft het ons gesterkt in ons geloof en zijn wij gezegend door dat er zoveel mensen op wat 

voor manier dan ook meegeholpen hebben om deze reis mogelijk te maken. Wij danken jullie dan 

ook van harte voor de bijdrage op wat voor manier dan ook. 

Op zondag 29 juni hebben wij een informatiebijeenkomst over onze reis met een leuke film. 
Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Locatie: De Ferbining, Kommisjewei 184 9218PJ in Opeinde. 
 

 


